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‘Zij allen zijn in geloof gestorven; wat hun beloofd 
was zagen ze geen werkelijkheid worden’

Is dat niet zielig?

Er kwam iets in hun leven dat waardevoller is dan 
alles wat er bestaat: Gods beloften!

Ons leven hier is nooit voltooid.

Het beste moet nog komen!

Je kunt er al wel een glimp van begroeten…

Vreemde mensen, die gelovigen!



1. Ze hebben een geloof waar je 
mee kunt sterven.
2. En waar je mee kunt leven!

Vreemde mensen, die gelovigen!



1. Ze hebben een geloof waar je 
mee kunt sterven.
2. En waar je mee kunt leven!

Gods belofte maakt je tot vreemdeling, allochtoon, 
op aarde.

Vreemde mensen, die gelovigen!



1. Ze hebben een geloof waar je 
mee kunt sterven.
2. En waar je mee kunt leven!

Gods belofte maakt je tot vreemdeling, allochtoon, 
op aarde: 

je kijkt uit naar een ander vaderland!

Vreemde mensen, die gelovigen!



1. Ze hebben een geloof waar je 
mee kunt sterven.
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Gods belofte maakt je tot vreemdeling, allochtoon, 
op aarde: 

je kijkt uit naar een ander vaderland!

Is dat ook echt altijd zo??
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1. Ze hebben een geloof waar je 
mee kunt sterven.
2. En waar je mee kunt leven!
3. En een God die hun God durft 
zijn!

‘Daarom schaamt God zich er niet voor hun God 
genoemd te worden en heeft Hij voor hen een stad 
gereed gemaakt!’
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